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Na een intens en fantastisch leven is mijn lieve
en zorgzame man heel vredig ingeslapen

Jan Dekker

Met gesloten ogen
* Ede, 27 mei 1931 T Uddel, 18 januari 2024
Zou ik jou kunnen vergeten?
Zou ik vergeten hoe jouw ogen konden stralen?
Vergeten hoe warm jouw stem klonk?

Vergeten hoe jouw hand de mijne kon vastpakken? Jeannette Dekker-Leijssenaar

Het kleinste gebaar onthoud ik. Annabel &

Zou ik jou kunnen vergeten?
Zou ik vergeten hoe jouw blikken konden zijn?
Vergeten hoe heerlijk de geur van je haar was? Uttilochweg 13b
Vergeten hoe jouw arm om mijn schouder lag? 3888 LK Uddel

Het kleinste gebaar onthoud ik.

Ik onthoud hoe je het ontbijt klaarmaakte.
Ik onthoud hoe je het glas kon heffen.
Alle grote en kleine momenten onthoud ik.

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag 24 januari van 18.30 tot 19.30 uur
in de Hervormde Kerk, Garderenseweg 2 in Uddel.

Alles van jou. Op donderdag 25 januari vindt om 10.30 uur de afscheidsdienst plaats in
de Hervormde Kerk. De begrafenis van Jan vindt in besloten kring plaats
op begraafplaats Heidepol in Arnhem.

Liever geen bloemen omdat op de Natuurbegraafplaats alleen het rouwboeket
van de familie mag achterblijven.



